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Jubileumlezing in Eefde groot succes
Op donderdag 23 november heeft Johan te Linden in de Ontmoetingskerk in Eefde de 
geschiedenis van Eefde gepresenteerd. Net als in Almen, Harfsen, Gorssel en Epse was ook deze 
avond een groot succes. De zaal was gevuld met circa 170 leden en andere belangstellenden. Ze 
hebben zeer genoten van de verhalen en vele foto’s die Johan op het scherm toverde. 

Jubileumlezing Epse gaat op herhaling
De lezing die Henk Hietbrink vorige maand over de geschiedenis van Epse hield en 
waar een aantal bezoekers vanwege de volle zaal teleurgesteld moest worden, 
wordt op dinsdagavond 9 april 2024 herhaald.  

De onbekende foto uit nieuwsbrief 30
In nieuwsbrief nr. 30 van 14 november lieten we een prachtige foto zien van deftige heren en 
enkele dames op een bouwplaats. We vroegen de lezers waar deze foto gemaakt was, wie er op 
staan en bij welke gelegenheid dit was. Gelukkig hebben we meerdere reacties ontvangen en 
hebben we op bijna alle vragen een antwoord. We weten zelfs de meeste namen, maar van nog 
niet van iedereen op welke plek ze op de foto staan. 



Gerrie Makkink leverde de eerste foto aan en wist ook enkele namen. Erwin Strookappe en Martin 
Boschloo hadden niet alleen de foto, maar ook een lijst met heel veel namen. Mieke Geerlink 
stuurde informatie uit het Handelsblad en Deventer Dagblad, zodat we nu precies weten welke 
gebeurtenis dit is. 

De foto is gemaakt op donderdag 28 juni 1928 en het betreft de eerste steenlegging van de 
nieuwe Nederlands Hervormde Kerk in Gorssel. De oude kerk was volgens president-kerkvoogd 
Carel Roeterdink te klein voor het steeds groter wordende zielental van Gorssel. Ook 
pensiongasten kon men geen prettige zitplaats aanbieden. De nieuwe kerk waarvoor de 
bouwkosten ƒ 30.000 bedroegen, werd gebouwd aan de andere kant van de oude toren, zodat 
zolang de bouw duurde, men nog van de oude kerk gebruik kon maken.

Voor de eerstesteenlegging waren een groot aantal gasten en sprekers uitgenodigd.  Naast de 
reeds genoemde Carel Roeterdink waren er ook toespraken van burgemeester L.R. Wentholt, oud-
burgemeester baron Van der Borch van Verwolde. De eer om de eerste steen te mogen leggen 
was voor dominee Gregory. Deze hield daarbij een rede waarin hij ‘de betekenis van dit feit als 
blijk van opgewekt kerkelijk leven in het licht stelde’. Voor wie de rest van de toespraak van de 
dominee wil lezen, verwijs ik graag naar het Deventer Dagblad van 29 juni 1928.

Zoals reeds opgemerkt denken Erwin Strookappe en Martin Boschloo heel veel namen te weten. 
Zie onderstaand nummer-overzicht en de bijbehorende namenlijst.



In het verslag in het Deventer Dagblad lezen we dat er ook een groot aantal gasten en 
functionarissen aanwezig waren. Genoemd werden oud-burgemeester en lid van het college van 
toezicht Baron Van der Borch van Verwolde, gemeente-secretaris Johan de Graaf, Dr. Remmelkamp,
ds. Van Dorp uit Gendringen, dhr. G.J. Postel uit Lochem, dhr. Schut uit Zutphen, timmerman 
Jansen, de smeden Speldekamp en Alberts uit Deventer, schilder Ter Linde uit Eefde en opzichter 
W. van de Weg uit Zutphen. Deze personen staan nog niet op de weergegeven namenlijst.

Dan heb ik nog een mailtje van Gerrie Makkink waarin ze schrijft dat haar opa Hendrikus Makkink, 
haar oma Gerritjen Makkink-Menkveld en haar overgrootvader Hendrik Makkink op de foto staan, 
net als meester Van Velden, timmerman Herman Wichers en Ab Wichers, de latere aannemer 
(nummer 51, het jonge ventje) op de foto staan.



Waarschijnlijk hebben we nu bijna alle namen. Hopelijk zijn er nog mensen die weten bij welk 
nummer deze personen horen.  En mogelijk kunnen er nog foutjes in de namenlijst opgespoord 
worden. Is dat kleine jongetje Gerhard Smith of toch Ab Wichers?? Wie het weet mag het zeggen. 
Reacties zijn van harte welkom.

Tot slot
Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, mail dan naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com.     

Met vriendelijke groet,                   
De Elf Marken Gorssel        
Redactie Nieuwsbrief        
Gerrit Groot Wassink    

Uitschrijven: 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dit naar d11m.nieuwsbrief@gmail.com
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