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Alle historische verhalen zijn welkom
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep om ons aan oude verhalen te helpen. Als u ze zelf 
kunt opschrijven dan is dat fijn, maar soms is een verhaal vertellen veel gemakkelijker. Wij hebben 
mensen die graag bij u langskomen om uw verhaal aan te horen. Zij hebben schrijvers ervaring en 
kunnen van uw herinneringen een mooi verhaal maken. Het gaat ons niet om spannende verhalen, 
maar om vast te leggen hoe het er vroeger aan toe ging. Wilt u vertellen over vroeger, bel of 
mail ons. Als voorbeeld hieronder een verhaal van Jo Nijenhuis, waaruit blijkt dat de onderlinge 
verhoudingen een kleine eeuw geleden anders waren dan tegenwoordig. 

Een verhaal van Jo Nijenhuis
Jo Nijenhuis was niet alleen de bekende aannemer uit Eefde, hij was maatschappelijk ook zeer 
betrokken. Zijn naam kwam je bij tal van verenigingen en organisaties tegen. Zo was hij ook 
jarenlang bestuurslid van De Elf Marken. Helaas is Jo niet meer onder ons. Maar we hebben nog 
wel een mooi verhaal dat zijn vader (ook aannemer) ooit aan hem vertelde. Lees en geniet.

Een sportieve Heer
Vroeger was er een veel grotere afstand tussen de adellijke families en de gewone burgers dan nu. 
Mijn vader, Dirk Nijenhuis – metselaar en aannemer - vertelde er weleens over. Als hij 
bijvoorbeeld bij mevrouw Mees van het Barge moest zijn, dan bleef hij met de pet in de hand 
staan.
Het zal in de jaren twintig of dertig geweest zijn, dat mijn vader bij meneer Schuurbeque Boeye op 
het Haveke moest komen. Het was in het vroege voorjaar dat door de hoge waterstand de 
keldervloer eruit was geknapt. ‘Nijenhuis, de keldervloer is eruit gedonderd. 'Kun jij dat maken?’, 
zei de heer Schuurbeque Boeye. ‘Jazeker meneer’. ‘Wat moet dat kosten?’ Achter op een 
sigarendoosje werd dit uitgerekend. Zoveel maal zoveel meter en dan de prijs. ‘Meneer, dat kost u 
driehonderd gulden.’ ‘Driehonderd gulden? Dat is veel te veel. Dat kan makkelijk voor de helft. 
'Maak het maar vlug in orde.’ 
Mijn vader kon gaan. Hij dacht: dat is toch niet eerlijk; moet ik nu voor die rijke heer er geld 
bijleggen? Hij ging naar huis, overlegde met zijn jongens (personeel) en nam toen het besluit: Ik leg 
er ook de helft in. Normaal zou dat één zandlaag zijn en drie gemetselde lagen klinkers. Men 
verwijderde de oude vloer en ging aan het werk. Eén zandlaag en één gemetselde laag netjes 
afgewerkt. Er werd een rekening gestuurd van ƒ 150.-
Het werd weer winter en hoog water: de vloer kon het natuurlijk niet houden en weer moest mijn 
vader bij meneer komen. ‘Nijenhuis, wat heb je me nu gemaakt; een nieuwe vloer en weer is die 
eruit gedonderd, dat lijkt toch nergens op?’  ‘Maar meneer, u zei toch dat die driehonderd gulden 
voor het herstel van de vloer veel te veel was, dat kon gemakkelijk voor de helft. Nu, wij hebben er 
in plaats van vier lagen, de helft ingelegd.’
Het was even stil, toen zei meneer: ‘Nijenhuis, geen gezeur, maak het nu goed in orde.’ En zo 
gebeurde het. 



Jo Nijenhuis, schrijver van dit verhaal, staat hier op de foto met het bestuur van De Elf Marken. De foto is 
gemaakt in 1993 ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van onze vereniging.
Van links naar rechts staande: J. Pasman, N. van Wijk, J.H. Goorman, H.A Klein Ovink, H. Schoenmaker, J. 
Nijenhuis, A.M. de Ruiter, Chr. Garssen. Zittend: J. Bakker (penningmeester), A. Hoekstra, H.J. Jansen op de 
Haar (voorzitter) en W. van de Kamp (secretaris).

Tot slot
Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, bel 0575-491224 of mail naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,                   
De Elf Marken Gorssel        
Redactie Nieuwsbrief        
Gerrit Groot Wassink    

Uitschrijven: 
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@deelfmarken.org
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