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Belgische en Franse vluchtelingen in WO1

Vluchtelingen zijn van alle tijden. Er zijn altijd mensen die vanwege oorlog, geweld, onderdrukking 
of vervolging hun land ontvluchten en proberen elders onderdak te vinden. Zo ook tijdens de 
Eerste Wereldoorlog ruim honderd jaar geleden. 

1914
Toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak wist Nederland gelukkig neutraal te blijven. We 
waren toen een veilige plek in Europa. Nadat het Duitse leger België was binnengevallen vluchtten 
ongeveer een miljoen (!) burgers en militairen naar Nederland. Gelukkig kon een groot deel na 
enige tijd weer terugkeren naar België, maar ruim 100.000 mensen zijn hier tot eind 1918 of begin 
1919 gebleven. 
De meeste vluchtelingen werden in de zuidelijke provincies opgevangen. Hiervoor werden een 
aantal grote kampen ingericht. Maar ook de gemeente Gorssel heeft Belgische vluchtelingen 
onderdak verleend. In het P.W. Jansen Ziekenhuis (thans: Ehzerwold) in Almen werden 93 
vluchtelingen ondergebracht en in Café Ovink (thans: De Hoofdige Boer) 7 personen. Door de 
bevolking werd geld en kleding ingezameld voor de vluchtelingen. Het eten werd gekookt in grote 
fornuispotten. Uit een factuur van P.W. Jansen aan de gemeente blijkt dat men voor 
verblijfskosten ƒ 0,30 per dag per vluchteling ontving. Of dit de enige vergoeding was weten we 
niet. Pastoor Overveld  van ’t Joppe verzorgde een paar keer per week een dienst in een kapel, die 
op P.W. Jansen was ingericht. Maar dat duurde niet zo lang. Toen steeds minder vluchtelingen de 
diensten bijwoonden, kapte de pastoor ermee. De Belgen moesten maar naar ’t Joppe komen.   

1918
Op 11 november 1918 werd een wapenstilstand gesloten, waarmee het einde van de oorlog een 
feit was. Dat wil niet zeggen dat de vluchtelingen meteen naar huis konden. Zo kunnen we lezen 
dat van 31 oktober 1918 tot 7 januari 1919 een grote groep Franse vluchtelingen is opgevangen in 
de Wilhelminaschool in Eefde. Aan hen werd koffie, soep, melk, en groenten verstrekt. Men 
ontving 400 gram brood en 200 gram vlees per persoon per dag. Ook kreeg elk ‘alleenlopend’ 
persoon of gezinshoofd ƒ 10,-. Daar bovenop nog een zakgeld van ƒ 1,- per ‘alleenlopend’ persoon 
per week. Een gezin met meer dan 4 personen ontving ƒ 3,50 per week. 

Registratie
Alle vluchtelingen werden door de gemeente ingeschreven. Ze ontvingen een keurig bewijs van 
inschrijving, echter zonder foto.   



Tot slot

Wilt u reageren op dit artikel of heeft u andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze 
nieuwsbrief, bel 0575-491224 of mail naar nieuwsbrief@deelfmarken.org

Met vriendelijke groet,                    
De Elf Marken Gorssel         
Redactie Nieuwsbrief         
Gerrit Groot Wassink     

Uitschrijven: 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@deelfmarken.org
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